
Kookt u mee? 



Meld u aan

Voor wie?  
De Onvergetelijke Kookclub is er speciaal voor mensen met dementie én hun naasten. 
Bij ons draait het om samenzijn, lachen en mooie momenten delen.

Wat doen we?
Samen koken we heerlijke gerechten die we aan een prachtig gedekte tafel opeten. 
Tijdens het koken ontstaan de mooiste gesprekken en wordt er veel gelachen. Het is 
een plek waar steun en gezelligheid vanzelfsprekend zijn.

Waar, wanneer, kosten?  
Elke vierde maandag en woensdag van de maand van 17:00 tot 20:00 uur in LandHuus 
op de Veenwaterweg 3b in Putten. De kosten zijn 10 euro p.p. voor een 3-gangen 
menu.

Kom langs en ontdek hoe fijn het is om samen te koken, verhalen te delen en nieuwe 
herinneringen te maken. We kijken ernaar uit u te ontmoeten! 

Aanmelden 
Via kookclub.putten@alzheimervrijwilligers.nl of bel met 06-55966617

Hét recept voor een betere buurt

Wij zien uit naar uw komst!

https://www.alzheimer-nederland.nl
https://www.postcodeloterij.nl
https://www.restovanharte.nl
https://www.alzheimer-nederland.nl
https://www.postcodeloterij.nl
https://www.restovanharte.nl
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